
	

	

Het	einde	van	de	vakantie	komt	alweer	dichtbij.	We	hopen	dat	iedereen	een	fijne	vakantie	heeft	
gehad	en	weer	vol	goede	zin	aan	het	nieuwe	schooljaar	gaat	beginnen!	Maar	voor	het	zover	is,	willen	
we	iedereen	op	de	hoogte	brengen	van	de	laatste	ontwikkelingen	en	informeren	over	het	begin	van	
het	schooljaar.	

	

Team	

Aan	het	einde	van	het	afgelopen	jaar	hebben	we	helaas	afscheid	genomen	van	2	leerkrachten,	Juf	
Sandra	en	Juf	Klaartje.	Toen	we	dat	wisten,	zijn	we	meteen	op	zoek	gegaan	naar	vervangende	juffen.	
Eigenlijk	zou	ook	Juf	Maaike	ons	verlaten,	omdat	zij	met	pensioen	zou	gaan.	Gelukkig	heeft	zij	
besloten	om	nog	even	te	blijven!	Inmiddels	is	het	ons	ten	dele	gelukt	de	vacatures	te	vullen.	Vanaf	30	
augustus	zal	Els	Daemen	het	team	in	Keulen	komen	versterken.	Binnenkort	zullen	wij	haar	aan	u	
voorstellen!	

Helaas	is	het	ons	nog	niet	gelukt	om	een	nieuwe	kleuterjuf	voor	Bonn	te	vinden.	Er	wordt	nu	hard	
gewerkt	aan	een	noodoplossing.	Daarover	informeren	wij	u	zo	snel	mogelijk.	

Bestuur	

Zoals	al	bekendgemaakt	tijdens	zomerfeest,	nemen	we	afscheid	van	twee	bestuursleden.	Floris	van	
Boxtel	en	Marco	Besseling	verlaten	het	bestuur.	Voor	hen	in	de	plaats	komen	een	paar	nieuwe	
gezichten:	Evert	Smit,	Chantal	Schurink	en	Machteld	Beukema.	Binnenkort	stellen	we	het	nieuwe	
bestuur	aan	u	voor.	



	

	

Cultuur	
	
Ook	dit	jaar	zijn	er	weer	een	aantal	cultuuractiviteiten.	Wij	zijn	erg	blij	dat	er	verschillende	ouders	
zijn	die	hebben	aangegeven	dat	zij	bij	de	organisatie	willen	ondersteunen!	

Noteert	u	voor	komend	schooljaar	alvast	de	volgende	zaterdagen	in	u	agenda:	

• Sinterklaas:	zaterdag	26	november	
• Koningsdag:	zaterdag	22	april	

Dit	jaar	gaan	we	natuurlijk	ook	weer	met	zijn	allen	op	stap.	Deze	data	liggen	nog	niet	vast,	maar	
zullen	ruim	van	tevoren	bekend	worden	gemaakt.	Houdt	u	hiervoor	ook	onze	website	en	
Facebookpagina	in	de	gaten.	

	

	

	

Lestijden	

Zoals	voor	de	vakantie	al	was	aangegeven,	zullen	alle	lessen	weer	plaatsvinden	op	de	dinsdagmiddag.	
Alle	kinderen	en	hun	ouders	zijn	van	harte	uitgenodigd	voor	de	eerste	schoolmiddag	op		

Dinsdag	30	augustus.	

Keulen	 Bonn	

Internationale	Friedenschule	 Amerikaanse	Kerk	

15:00	-		17:30	uur	 15:30	-	18:00	uur	

	

	

	



	

	

Nog	een	aantal	praktische	zaken	op	een	rijtje:	

• Op	alle	locaties	zijn	wij	gasten	en	wij	willen	er	graag	voor	zorgen	dat	alles	
netjes	blijft.	Het	is	handig	om	in	de	herfst	en	winter	schone	schoenen	mee	
te	geven	zodat	zand	en	modder	buiten	blijft.	Doe	uw	kind	makkelijke	
schoenen	aan,	zodat	er	niet	te	veel	tijd	verloren	gaat	met	het	aan-	en	
uitdoen	van	de	schoenen. 	

	
• Voor	de	kinderen	van	groep	1	en	2	is	het	handig	om	een	extra	broek	en	onderbroek	bij	zich	

te	hebben	voor	eventuele	ongelukjes.	
	

• De	school	beschikt	over	een	aantal	schrijfmaterialen.	Toch	is	gebleken	dat	als	de	kinderen	
hun	eigen	spullen	van	thuis	meebrengen	er	minder	lestijd	verloren	gaat.	Daarom	vragen	wij	u	
uw	kind	een	etui	met	potloden,	lijm	en	schaar	mee	te	geven	en	voor	de	kinderen	van	groep	4	
t/m	6	vragen	wij	u	een	multomap	mee	te	geven	met	tussenbladen. 	

	
• Tijdens	de	les	wordt	er	ook	een	kleine	pauze	gehouden	om	iets	te	drinken,	te	eten	en	te	

spelen.	In	Keulen	wordt	er	voor	de	kinderen	een	snack	en	wat	te	drinken	verzorgd.	
De	kinderen	in	Bonn	moeten	zelf	iets	meebrengen.	Geef	niet	te	veel	eten	en	
drinken	mee	aan	uw	kind,	zodat	de	kinderen	niet	te	lang	bezig	zijn	met	eten	en	er	
nog	speeltijd	overblijft. 	

	
• Mocht	uw	kind	niet	naar	de	les	kunnen	komen,	zou	u	dan	zo	vriendelijk	willen	zijn	dit	van	

tevoren	te	laten	weten	aan	de	klassenlerares?	
	
Misschien	een	overbodige	tip,	maar	we	beginnen	graag	op	tijd	zodat	we	de	lestijd	optimaal	kunnen	
benutten.		
	
Wij	wensen	iedereen	een	goede	start	in	het	nieuwe	schooljaar!	

Vriendelijke	groeten,	

Team	en	Bestuur	van	de	BBB-school	


